
                                      Een koosnaampken… 

 

‘k Wand’le kik geirn een beetje rond ob ’t durp, zoeu ob mein gemak van ’t één 

noaer t’ander, mèi ob een banksken zedd’n en ne keer goe rondkeik’n; en een 

beedjen klabb’n téén ’t één ov ’t ander. Doaerbèi est mèi obgeval’n damme 

wuldre hier in Ursle zoeuveel naambkes gegéév e’n oaen stroaetjes ov wegelkes 

oover biestjes ov béést’n.  

Alléz, loaed’ons ne kéér beginn’n méé ’t Konijntjen, tons hémme nog de 

Schoaeberstroaede, de Kaddewéég’le, en der woaes oeuk nog den 

Hondeweeg’le ob de Roeuze, de Vloeuidreve, het Slekkegangsken en oeuk nog 

het Muiz’nholleken. We moeuien boov’ndien oeuk nog dèdd’n huizekes niet 

vergééd’n doaer in den bos oaen ’t vliegplèin méé al die voeugelnoaem’n!  

Die benamein zein tog wel schoeune gekooz’n en ze pass’n doaerbèi hoeul goed 

oaen ’t uidzigt doaerrond, doae kant’er niemand verbeed’ren.  

Moaer woae damme nog tekort èn, dad es ne noaeme voeur die roaere duvelkes 

die nouw ob bezoek gekomm’n zein, die coronadingskes, geweed wel woae da’k 

wille zèin, ov verdien’n ze ’t niet messchien? Keik ze zijn hier noauw oaest een 

joaer bei ons en ’t es hulder nog nie verlééd, ’t moe zein dad’tier goed es bèi ons 

Pertant ze word’n nie geir’n gezien en tog will’n ze nog woae loaer bleiv’n, ze 

zein tog wel een beedjen contekroaeks noaer mein gedagd… 

We moed’n ons ne kéér in hulder ploaetse durv’n stell’n… 

Woaer dan die biestjes in ’t gevang gezééd’n én, duzenden joaern lang wééd’n 

we niet, leudig zal ’t wel nie geweest zein, en os ze dan losgelaad’n wier’n  

woaes ’t geleik een bende joo kalvers die voeur den éérstekeer ob de wèi 

kwamm’n, zoeu welgezind danze woaern’n. Ze vonnen hier sebiet al danze 

noeudig oaen om goe van te smull’n, voeul èiwe mens’n om mizerie oaen te 

doene en ze koest’n goe kwéék’n boov’ndien. Nou zein ze’t al wel gewoeune 

geword’n bèi ons, moaer woae moed’nwe doaer nou méé doen, ’t begint tog wel 

een beetjen téén te stéék’n…woae peisde gulder doaervan? 

Veur te beginn’n,we keund’r niet téén klabb’n… we keun’n oeuk nie vroaegen 

ost hulder hier bevalt? We keun’n oeuk nie zèin dad hulder bezoek in de 

smoaeke valt ov oaengenoaem es voeur ons en vroaen’n os ze will’n vertrekk’n? 

En oswe zoen vroae’n oe dad ‘tméé hulder gezondhèid es ov méét de 

kinderkes…joae, ’t lig allemoaele tog een beetjen moeileik hé. Messchien 

koeun’n we ne keer een koosnoaembken bedenk’n voeur huldre, zoeu voeur ze 

een beetjen te flèin’n en danze wééd’n danwe véle ob hulder pèiz’n?            
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